
Na turbulente jaren is voor-
malig ‘GTST’-ster FERRY DOE-
DENS (33) inmiddels weer op-
gestaan en in rustiger vaar-
water beland. Letterlijk. Aan 
boord van het indrukwekken-
de cruiseschip MSC SEASCAPE 
vertelt de acteur, tijdens een 
luxe vakantie, aan PRIVÉ wel-
ke hobbels hij allemaal moest 
nemen op weg naar volwas-
senheid. En daar kwam wat 
bij kijken: ‘Ik weet niet hoe ik 
zou reageren als mijn vader 
ineens voor me stond…’  
 Door FRANK WAALS
Foto’s ANDY SMULDERS e.a. EXCLUSIEF
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M et stijgende verbazing 
keek FERRY DOEDENS 
tijdens zijn tiendaagse 

vaartocht naar het aanbod aan 
eten en drinken. De voormalige 
ster uit GTST liet zich aan boord 
van de Seascape - en aan land  
op het privé-eiland Ocean Cay  
- MSC Marine Reserve (zie kader) - 
verwennen tijdens zijn reis langs 
de Dominicaanse Republiek,  
Puerto Rico en de Bahama’s. 
‘We zaten op een schip zo groot 
als drie flatgebouwen, vol met res-
taurants, een casino en andere 
gelegenheden voor entertainment. 
Er varen wel vijfduizend mensen 
mee, voor wie het personeel dag 
en nacht klaar staat. MSC heeft 
ons flink in de watten gelegd. Met 
ons persoonlijke kaartje dat we bij 
ons droegen, werden alle drankjes 
binnen een seconde afgerekend 

en gingen de deuren van het af-
gesloten Aurora-deck, gelegen 
aan de bovenkant, voor ons 
open. Heerlijk!’

Je leven is minder spectaculair 
dan mensen zouden kunnen 
denken: altijd op tijd naar bed…
‘Ik houd tijdens vakanties van een 
lekker kopje koffie in de ochtend, 
een fijn balkonnetje en wat zonne-
stralen. En het liefst ook een fijne 
gym in de buurt, wat hierbij geluk-
kig het geval was, en elke och-
tend lekker uitslapen. Anders dan 
thuis. Daar kan ik makkelijk door-
trekken tot vier uur, maar niet meer 
zoals vroeger doordenderen in 
een club. Geef mij maar een goed 
gesprek of een lekker etentje. Ik 
merk dat ik vandaag de dag veel 
meer mijn verantwoordelijk pak. 
Iedereen wordt ouder en wijzer.’

Stoppen met drugs zal dan  
je grootste overwinning zijn  
geweest.
‘Om eerlijk te zijn heb ik een half-
jaar geleden weer eens iets gepro-
beerd om te zien of het me nog iets 
zou doen. Het antwoord: vrij wei-
nig. Ik werd er heel stilletjes van. 
Mijn vrienden doen het nog wel-
eens, maar ik ga daar niet meer in 
mee. Mijn stemming slaat erdoor 
om van vrolijk naar heel erg in  
mezelf gekeerd. Het spul heeft een 
heel andere uitwerking op me dan 
voorheen. Toen ik dat bemerkte, 
wist ik voorgoed: This is it, I’m 
done. Ik ben er serieus klaar mee. 
En ik hoop anderen ook. Als je  
tegenwoordig ziet hoe makkelijk 
zestienjarigen aan designerdrugs 
kunnen komen. Bijna alsof je een 
blikje frisdrank bestelt. Onverant-
woord en gevaarlijk bovendien.’

Je weet ook 
waarom je 
destijds  
gebruikte?
‘Natuurlijk! Ik 
was zo onzeker 
als de pest en 
dat spul haalde 
dat gevoel bij me weg. Nu maakt 
het me niet zo veel meer uit wat 
mensen van me vinden. Mogen ze 
me wel, mogen ze me niet, je kunt 
me simpelweg nemen zoals ik 
ben. Ik denk dat ik best een mak-
kelijke jongen ben in de omgang. 
Wel iemand die af en toe terug-
gefloten moet worden en nog wel-
eens te laat kan komen, maar dat 
heeft niets te maken met of ik aan 
de shit zit. Ik wil elke test doen: bij 
mij is niets meer te zien.’

Je bent leuk opgedroogd.

‘Dankjewel. Ik zit ook ongelooflijk 
lekker in mijn vel. Op 1 november 
krijg ik de sleutel van mijn huis,  
dat ik tweeënhalf jaar geleden  
met hulp van een goede vriend en 
vriendin heb kunnen kopen. Ik zal 
er vanaf die dag meteen gaan sla-
pen, al staat er nog geen krukje in. 
Ik ben er namelijk wel klaar mee 
om de hele tijd van hot naar her te 
trekken en te wachten tot het ein-
delijk af is. Ik heb bij drie vrienden 
ingewoond en in hotels gelogeerd. 
Nu is het echt tijd voor mijn eigen 
stek.’

Waar ga je wonen?
‘In Amsterdam-Oost, met mijn 
nieuwe, vaste kaasboertje, 
koffiezaakje en vishandelaar 
om de hoek. Tien jaar geleden 
had ik deze stap ook al kunnen 
maken, maar toen deed ik  
helaas andere dingen met mijn 
geld. Waar ik overigens geen 
spijt van heb, want het heeft  
me ook weer gemaakt tot de 
persoon die ik vandaag ben.  
Ik heb wel een rock-’n-roll le-
ven geleid. Dat is waar. Ik ben 
geen heilige jongen en heb 
genoeg foute dingen gedaan.’

Wie heb je meegenomen  
op deze reis?

‘Een goede vriend van me 
met wie ik ook samen-
werk: MATHIJS VER-
VOORN. Een ontzettend 
nuchtere gozer die nooit 
ergens omheen draait.  
Hij is hetero, dus hij kon 
me lekker mijn gang laten 
gaan in het kijken naar 
mensen bij het zwembad. 
Dat is een van mijn groot-
ste hobby’s. Heerlijk op 
een stretcher, biertje erbij 
en dan koekeloeren wat er 
allemaal voorbij komt. Niet 
om te oordelen, maar echt 
uit interesse. Je kunt me 
geen groter plezier doen. 
En ja, soms kom je weleens 
iemand tegen. Dan ga je  

’s avonds op boevenjacht en  
eindig je met een leuke jongen.’

Maar niets vast op dit moment?
‘Meer dan af en toe de bloemetjes 
buiten zetten is het inderdaad niet. 
Begin dit jaar was ik nog een beetje 
half aan het daten met een jongen, 
LUIS, en met hem heb ik nog 
steeds bijna dagelijks contact. 
Niet als partner, maar wel als goe-
de vriend die altijd in mijn leven zal 
blijven. In het vliegtuig onderweg 
naar Miami, waarvandaan we aan 
boord van het schip gingen, heb ik 
hem nog een e-mail gestuurd om 
hem oprecht te bedanken voor 
ons fijne contact.’

Wat zoek je in een nieuwe  
partner?
‘Ik vind het superaantrekkelijk als 
iemand zelfstandig en zelfverze-
kerd is. Dat, als we samen ergens 
op een feestje zijn en een van ons 
even bij een ander groepje staat, 
het gewoon oké is. Niet de hele tijd 
denken: Waar is hij?, maar elkaar 
later op de avond vanzelf weer  
tegenkomen. Dat moet toch kun-
nen? Een relatie moet gewoon 
vanzelf flowen, soepel lopen en de 

mogelijkheid bieden om alles tegen-
over elkaar te durven uitspreken. 
Veel relaties gaan stuk omdat er 
simpelweg niet goed gecommuni-
ceerd wordt.’ 

Wat is jouw hardste les geweest 
in de liefde?
‘Mijn ex-vriend. Die was heel giftig, 
manipulatief en bedreven in gas-

lighting, oftewel: de waarheid zo 
verdraaien dat ik steeds weer aan 
mezelf ging twijfelen. Hij deed  
er alles aan om zo veel mogelijk 
mensen bij mij weg te houden en 
zodoende mijn wereld heel klein te 
maken, iets wat niet veel mensen 
doorhadden. Op een gegeven  
moment zagen de vrienden die het 
meest dichtbij staan het wel en 
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OCEAN CAY - MSC  
MARINE RESERVE
Ocean Cay - MSC Marine 
Reserve is een privé-eiland 
in de Bahama’s dat eigen-
dom is van MSC Cruises. 

Het eiland werd oorspronkelijk ontwikkeld als een industriële site voor 
zandwinning, maar MSC Cruises vormde het om tot een exclusieve 
bestemming voor de cruisepassagiers.
Het eiland biedt een idyllische, Caraïbische ervaring en beschikt over 
witte zandstranden, helderblauw water en een scala aan recreatieve 
activiteiten, waaronder watersporten, snorkelen en duiken. Daarnaast 
zijn er ook eetgelegenheden, winkels en entertainmentopties beschik-
baar voor de gasten. Ocean Cay - MSC Marine Reserve is eveneens 
sterk gefocust op milieubewustzijn en duurzaamheid. Zo werd het on-
langs erkend als een Mission Blue 
Hope Spot vanwege de inspannin-
gen die zijn geleverd om het eco- 
systeem van het eiland te herstellen, 
te beschermen en verder te ontwik-
kelen. Op die manier engageert 
MSC Cruises zich eveneens om het 
algemeen bewustzijn te creëren 
over het belang van ecologie in de 
maritieme sector.

Met zijn vriend en collega Met zijn vriend en collega 
Mathijs Vervoorn.Mathijs Vervoorn.

Ferry op het eiland Ocean Cay.Ferry op het eiland Ocean Cay.
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waarschuwden ze me: ‘Fer, die 
jongen is niet goed voor je. Hij 
neemt alles van je af.’’

Hij was jaloers?
‘Nogal! Hij kon er bijvoorbeeld 
niet tegen dat ik dagelijks op 
televisie was. Hij wilde me niet 
met anderen delen en haatte 
het dat ik aandacht kreeg van 
mensen die GTST kijken. Op 
een gegeven moment wist ik 
precies op welke ‘knoppen’ ik 
wel en juist niet moest druk-
ken om hem tevreden te houden 
en dan loop je continu op eieren. 
Er was altijd wel iets. Hij komt uit 
Brazilië en hoewel mijn Engels, de 
taal waarin we met elkaar spraken, 
meer dan prima is, is het niet mijn 
moedertaal. In discussies je gelijk 
proberen te halen met Google 
Translate is niet ideaal. We hebben 
op het Leidseplein zelfs eens zo’n 
schreeuwende ruzie gehad, dat 
twee uitsmijters van een club  
vroegen of ze moesten ingrijpen.’

Terwijl die relatie juist zo mooi 
begon…
‘Maar dat is de roze bril in het be-
gin, hè. In die eerste paar weken is 
het allemaal leuk, maar alles wat ik 
daarin ondernam, onthield hij en 
kreeg ik later teruggeworpen. Dat 
werd een patroon en herhaalde 
zich keer op keer. Hij ging zich ook 
allerlei dingen in zijn hoofd halen. 
Dan dacht hij bijvoorbeeld dat ik 
met anderen aan het feesten was 
in de stad, terwijl ik gewoon om  
elf uur in m’n bed lag. Dan ging hij 
zwerven om mijn huis. Of hij gaf 
me de silent treatment, om me 
een dag later weer verrot te schel-

den via FaceTime. Echt 
een crazy gast. Ik be-
taalde alles voor hem en 
hield met hart en ziel van 
die jongen, maar op een 
gegeven moment kon ik 
het gewoon niet meer 
opbrengen nog langer 
met hem door te gaan. 
Hij vrat al mijn energie.’

Je bent nu 33. Heb je 
het dertigersdilemma 
overwonnen?
‘Drie jaar geleden vroeg 
ik me echt af waar ik 
stond, wat ik wilde en 
hoe mijn leven er in de 
toekomst uit zou zien. 
Maar als je me nu vraagt 
wat ik over tien jaar doe, 
dan weet ik het echt nog 
niet. Tien jaar geleden 
zou ik waarschijnlijk hebben ge-
zegd dat ik nog steeds in GTST 
zou spelen, maar dat is niet meer 
aan de orde. Na mijn ontslag ben 
ik er niet meer terug geweest, 
maar als ze me zouden bellen voor 
een kopje koffie dan ga ik dat ze-

ker wel drinken. Ik mis mijn karak-
ter Lucas ook nog steeds. Hoe 
leuk zou het zijn als hij weer even-
tjes zou opduiken? Al is het maar 
voor een halfjaartje. Dat is toch 
enig? Tegelijkertijd kan ik het me 
ook voorstellen dat ik de tv-wereld 
op een dag helemaal achter me 
laat en iets ga doen waar ik nu nog 
geen idee van heb. Ik zal nog wel 
dertig keer op mijn bek gaan en 
merken dat iets niet werkt. Nou, 
dan kies ik een andere afslag en 
zien we of dat wel gaat. Ik word 
echt nog weleens moe van mezelf, 
maar ik weet veel beter wat ik wil 
en waar ik voor sta. Ik doe veel aan 
zelfreflectie, probeer rekening te 
houden met andere mensen. Ook 
wil ik veel blijven reizen, het liefst 
alléén en dan connecties maken 
met locals. Daar word ik echt  
gelukkig van.’

Niemand kijkt er zelfs meer van 
op dat je naaktbeelden deelt op 
OnlyFans. Iedereen weet wel 
alles van je.  
‘Dat is wel zo, ja. Ik zal altijd een 
jongen blijven die de randjes op-
zoekt en graag risico neemt. Ik 
houd ervan om nieuwe dingen te 
ontdekken, onderzoeken en span-
nende projecten aan te gaan. Op 
de achtergrond is dat ook zeker 
gaande. Zo gaat het in het leven. 
OnlyFans is erg tijdsgebonden. 
Om de vergelijking met voetbal te 
trekken: ik ben nu nog speler en 
zou in de toekomst graag trainer 
worden. De wereld achter dit plat-
form meer ontdekken en nieuwe 
talenten helpen coachen in het-
geen ik nu zelf nog doe. Negentig 
procent van mijn abonnees komt 
uit Nederland, daar wil ik veel  
meer de buitenlandse markt bij 
betrekken.’

Hoe is jouw relatie tot  
je familie nu?
‘Soms is het goed om elkaar even 
te laten, al houden we ontzettend 
van elkaar. Je familie is je familie  
en je vrienden zijn je vrienden. In 
de ogen van sommigen zal ik het 
nooit goed kunnen doen en blijf ik 
altijd het kleine mannetje dat ik ooit 
was, hoe ik ook verander. Met mijn 
vader heb ik al jarenlang geen 
contact meer en ik weet niet hoe ik 
zou reageren als hij ineens bij me 

op de stoep zou staan.’ 

Zou jijzelf een goede 
vader zijn, denk je?
‘Ik denk het wel. Met 
neefjes en nichtjes 
schiet ik goed op. Über-
haupt met kinderen in 
het algemeen. Ik zou het 
ergens wel leuk vinden, 
maar het is niet dat ik  
er elke dag mee bezig 
ben. Het hangt ook af 
van de partner die ik 
tegenkom en ik zou 
eerst financieel on- 
afhankelijk willen zijn. 
Aan die 70.000 euro 
per maand, die een 
tijdje geleden eens ge-
opperd werd, zit ik nog 
lang niet. Daar wil ik 
natuurlijk wel naartoe. 
Niemand heeft een 
hekel aan geld.’

‘Ik weet niet hoe ik ‘Ik weet niet hoe ik 
zou reageren als ik zou reageren als ik 
mijn vader terugzag’mijn vader terugzag’
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